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In dit boekje vind je bij elke preek een korte samenvatting, ruimte voor 
aantekeningen en vijf uitnodigende reflectievragen. Ze zijn bedoeld om je te 
helpen luisteren met je hart, je geloof te verdiepen en ruimte te maken voor  
wat de Heilige Geest wil doen in jouw leven.

Je kunt dit verwerkingsboekje gebruiken tijdens de conferentie, maar ook daarna.  
Tot 1 september kun je alle preken van het hoofdprogramma (en andere 
programma’s) gratis terugkijken via www.digitalepinksterconferentie.nl.
Na 1 september zijn de preken terug te kijken via www.opwekkingmedia.nl; 
hiervoor moet je een account aanmaken door vriend te worden van Opwekking.

Het thema van deze Pinksterconferentie is ‘Ik Ben …’. In de Bijbel maakt God 
Zichzelf bekend met die naam. Hij openbaart ons wie Hij is. En in dit licht leren 
wij ook onszelf verstaan. Want wie Hij is, bepaalt wie wij zijn. En we hopen dat dit 
verwerkingsboekje je helpt om stil te worden, Zijn stem te verstaan en jezelf te 
leren kennen in het licht van de grote Ik Ben.

Extra exemplaren nodig?
Op www.evangelisch-college.nl/opwekking kan je dit verwerkingsboekje 
downloaden en extra papieren exemplaren aanvragen. Op=op.

Jesse van Nes
algemeen directeur  
Evangelisch College

Beste conferentiebezoeker,

Wat mooi dat je dit verwerkingsboekje in handen hebt! 
Hiermee willen we je uitnodigen om met het onderwijs uit 
de preken van de conferentie aan de slag te gaan — alleen of 
samen met anderen.

VOORWOORD
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Notities

‘DE ‘IK BEN’ IN MIJ – 
HIJ SPREEKT VANUIT 
ZIJN HEILIGE ‘IK’’

Wilfred Kols
1 Koningen 19 | Exodus 3:14 | Johannes 8:58 | Galaten 2:20

Wanneer mijn menselijke ‘ik’ breekt, krijgt Gods heilige 
IK BEN ruimte om in mij te spreken — niet veroordelend, 
maar vertroostend en levendmakend.

Vrijdagavond
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VERWERKINGSVRAGEN

1.	 Waar merk ik in mijn leven dat mijn eigen kracht op is?

2.	 Durf ik stil te worden, zodat God tot mij kan spreken?

3.	 Hoe herken ik de zachte stem van de Heilige Geest?

4.	 Waar heb ik Gods aanwezigheid ervaren in een moeilijk moment?

5.	 Wat betekent het voor mij dat Christus in mij leeft?
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Notities

HET HUIS VAN IK BEN,  
IS EEN HUIS VAN GEBED

Esther CozijnsenMatteüs 21:10-17

Net voor Zijn sterven treedt Jezus op in de tempel. Hij keert daar 
de tafels om van de handelaren. En roept: ‘Mijn huis zal heten een 
huis van gebed, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt’. 
Het religieuze systeem stond Zijn Koninkrijk in de weg. 
Jezus luidt een nieuw tijdperk in: alleen het offer van Jezus 
brengt redding en vergeving van zonde. Met recht zongen de 
kinderen: Hosanna!

Zaterdagochtend
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VERWERKINGSVRAGEN

1.	 Jezus verstoort de huidige gang van zaken, om vervolgens opnieuw orde 
aan te brengen. Wat mag er opnieuw geordend worden in jouw leven?

2.	 Wat staat volgens jou een cultuur van gebed en de komst van Gods koninkrijk 
in jouw leven in de weg?

3.	 In welke ervaring van pijn of verlies in de Kerk heb jij redding, herstel of 
vergeving nodig?

4.	 Wil je deel uitmaken van een Kerk die Jezus verwelkomt met Hosanna 
(Redt ons!)? Hoe ga je dit praktisch maken in jouw gemeente?
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Notities

THE PRESENCE THAT 
MAKES THE DIFFERENCE

Bobby SchullerExodus 33:13–16

In deze boodschap zien we hoe Mozes boven alles verlangde naar de 
aanwezigheid van God. Hij wilde niet verdergaan zonder dat God met 
hem meeging. Mozes verlangde ernaar God te kennen, Zijn heerlijkheid 
te zien en in zijn nabijheid te leven. Dit herinnert ons eraan dat ook wij 
niet op eigen kracht verder kunnen. Wij hebben Gods aanwezigheid 
nodig en worden uitgenodigd om ook in ons eigen leven Zijn 
heerlijkheid te zoeken.

Zaterdagavond
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VERWERKINGSVRAGEN

1.	 Op welke gebieden in je leven ga je verder zonder bewust te zoeken naar 
Gods aanwezigheid?

2.	 Verlang je er echt naar om God te kennen, of vooral naar wat Hij voor je kan doen?

3.	 Wat zou er veranderen in je leven als Gods aanwezigheid je hoogste 
prioriteit wordt?

4.	 Ben je bereid te stoppen, te wachten of een andere richting te gaan als God 
niet met je meegaat?

5.	 Hoe kun je in je dagelijks leven bewust ruimte maken om Gods aanwezigheid 
te zoeken?
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Notities

IK BEN – GOD ONTMOETEN  
OP DE BERGEN VAN JE LEVEN

Lourens du PlessisExodus 3:13–15

Stel dat je een berg zou beklimmen en daar God zou ontmoeten. 
De ‘Ik ben’ is de God die ons roept op momenten die we niet 
zelf kiezen. Hij spreekt, Hij vormt, Hij draagt en Hij leert ons 
vertrouwen, ook als we de weg niet zien. In het leven van Mozes 
zien we hoe hij op vijf bergen God ontmoette, en hoe elke 
ontmoeting zijn leven veranderde. De vraag is of wij met Hem 
durven gaan, waar Hij ons ook leidt.

Zondagochtend
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VERWERKINGSVRAGEN

1.	 Ervaar jij vandaag dat God je roept of stilzet? Wat doet dat met je 
en hoe reageer je daarop? 

2.	 Waar vraagt God jou om Hem te vertrouwen, ook al zie je nog niet hoe 
het verder moet?

3.	 Op welk gebied van je leven merk je dat God je wil vormen of veranderen?

4.	 Wat vind jij moeilijk om los te laten, terwijl je weet dat God je uitnodigt om 
Hem te vertrouwen en te volgen?

5.	 Hoe kun jij in deze fase van je leven bewust ruimte maken om God te ontmoeten 
en naar Hem te luisteren?
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Notities

WAT IS ZIJN NAAM?
Henk StoorvogelExodus 3:13-15; 17:1-7

De vraag die Mozes stelt aan God: Wat is uw naam? Antwoord: Dit is voor eeuwig 
mijn naam. Soms kun je niet in woorden uitdrukken hoe Gods naam is. God 
openbaart zich met een naam die voor mensen niet direct te bevatten is – een 
‘on-‘woord, een woord dat bestaat uit de verleden tijd, de toekomstige tijd en 
de tegenwoordige tijd van het werkwoord ‘zijn’. Hij is degene die er altijd was. 
Hij is degene die er altijd zal zijn. Hij is degene die er is. Het is een ongrijpbare, 
onvatbare naam in zichzelf. En daarom de enige passende naam voor God.  
Een ontzagwekkende naam, die ver weg is, maar dichterbij is dan je denkt.

Maandagochtend
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VERWERKINGSVRAGEN

1.	 Wat is jouw lievelingsnaam van God?

2.	 Wat vind jij van JHWH als de naam waarmee God zich wil laten kennen?

3.	 Is jouw geloofsleven in de afgelopen jaren ‘verwilderd’ of juist 
‘netter’ geworden?

4.	 Wat is een grote angst die jij onder ogen mag komen?

5.	 Kun je voorbeelden geven hoe jij verandert bent door wat je voor God 
hebt mogen doen?
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Wil jij je na de conferentie verder verdiepen in wie God is?
Dat kan bij het Evangelisch College!

IK BEN …  
OP ZOEK NAAR MEER?

Met ons brede en inspirerende studieaanbod is er altijd een deeltijdopleiding of 
cursus die bij jou past. Jaarlijks volgen meer dan 1800 studenten bij ons een studie. 
Ons veelzijdige cursusaanbod bestaat onder andere uit:

Ontdek welke studie bij jou past op  
www.evangelisch-college.nl

Bijbelcursus

55 leslocaties  
en online

Opleiding  
Theologie

Amersfoort, Meppel  
en Zwijndrecht

Opleiding  
Missionair Werk

Amersfoort

Opleiding  
Pastoraal Werk

Amersfoort

Studietraject  
Gods Koninkrijk en  

de Heilige Geest

Amersfoort

Sprekersroute

Amersfoort  
en Zwolle

Jongerenwerkers- 
opleiding

Zeist

Hebreeuws  
en Grieks

Amersfoort, Meppel  
en Zwijndrecht

Trainingsjaar  
gemeentewerk

Amersfoort
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Wil jij God beter leren kennen? En verlang je 
ernaar de Bijbel te leren lezen en begrijpen? 
Met de Bijbelcursus van het Evangelisch 
College ga je door de héle Bijbel heen, boek 
voor boek. Er gaat een wereld voor je open!

DE BIJBEL DOOR MET DE 
EC-BIJBELCURSUS

Waarom de EC-Bijbelcursus volgen?

	 Opbouwend: groeien in je liefde voor God.

	 Bijbelgericht: alle Bijbelboeken komen aan bod.

	 Toegankelijk: aangeboden op 55 locaties en online; 2 lessen per maand.

	 Interkerkelijk: cursisten en docenten met verschillende kerkelijke 
achtergronden.

	 Verdiepend: in de cursus leer je de achtergronden, context,  
thema’s en boodschap van ieder Bijbelboek kennen. 

	 Inspirerend: de lessen worden gegeven door bevlogen en  
deskundige docenten.

	 Betaalbaar: al vanaf 25 euro per maand. 

In september starten we met een nieuwe 4-jarige cyclus.  
We beginnen weer bij Genesis - hét moment om je aan te melden!

Zie voor meer informatie:  
www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus.

Volg een gratis proefles!
Benieuwd of de EC-Bijbelcursus bij je past? Kom in september 
naar een open dag op één van onze 55 cursuslocaties.
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Ontdek  zeven verrassende namen 
waarmee  Gods Geest  zich aan jou 

bekend maakt.

www.evangelisch-college.nl/7-namen

Scan en 
ontvang  
de gratis 

studie

Houd het  
vuur brandend.


