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WAARDE VOOR ONS

Onderdeel uitmaken van een netwerk om samen van betekenis te zijn

Renate Quispel

“Kerken die gezamenlijk optrekken in Haarlem en omgeving, elkaar opzoeken
als jeugdleiders, anderen ontmoeten met een hart voor gebed, met elkaar een
sporthal afhuren, de eigen kerkdeuren sluiten en met christenen uit verschillende
gemeentes God aanbidden - ik kijk er niet meer van op, maar tegelijk weet ik hoe
uniek het is dat we dit doen.”

Marco Hofland

“Dat mensen van buitenaf zien dat wij als
verschillende kerken gezamelijk optrekken.”

Alicia Bours-de Boer

“Onze gemeente - P.G. Immanuel - is
aangesloten bij het netwerk Geloven in de Stad
en dit merk ik aan de evenementen zoals de
jongerenactiviteiten, de gebedsweken en de
gezamenlijke events die georganiseerd worden.”




Daniél ter Maten

“Als The Message Nederland willen we dienstbaar zijn aan de
lokale kerk. De aanwezigheid van Geloven in de Stad maakt
het mogelijk om als kerk in eenheid te bewegen in Haarlem
en omgeving. Hierdoor is de impact van de projecten die we
kunnen doen veel groter.”

Gilbert Thera

“Ik merk heel veel en heel weinig van onze connectie met
Geloven in de Stad. Veel omdat je je verbonden weet met de
andere kerken, op de hoogte bent van wat de ander doet en
op bepaalde vlakken samen kan optrekken. Weinig omdat
er genoeg ruimte is om je eigen kleur te behouden om een
community te zijn voor de mensen die zich thuis voelen bij
jou. Het is een mooie balans van samen optrekken en elkaar
de ruimte geven.”

Frank Bouwens

“"Behalve internationaal willen wij met The Meeting Place
ook lokaal wortel schieten. En hierbij is het netwerk
onvervangbaar. Door toedoen van Geloven in de Stad zijn
de vele kerkgemeenschappen in Haarlem erg betrokken
bij elkaars initiatieven en heb je het gevoel, dat je
voortdurend als een marathonloper wordt toegejuicht en
aangemoedigd in gemeenschappelijk gebed.”







VAN START TOT NU

Hoe gaaf is het om dit magazine te mogen
aanbieden aan alle gemeenteleden van de Kerk
van Haarlem. Als we in vogelvlucht terugkijken
naar wat we hebben mogen doen in ruim 20 jaar
samen optrekken met kerken en organisaties

in Haarlem en omgeving — daar word je heel
dankbaar van. En tegelijkertijd kunnen we vol
verwachting vooruitkijken naar wat God nog
meer gaat doen in onze stad. God heeft een
mooi en vruchtbaar netwerk laten groeien dat
Hij kan en wil gebruiken om mensen in onze
stad te zegenen. Daar willen we graag elkaar
en anderen over vertellen en mee bemoedigen.
Want als je in de stad zelf woont en gelooft, is
het makkelijk om het normaal te gaan vinden.
En het niet meer als bijzonder te herkennen.
Daarom geven we in dit magazine een aantal
highligths van onze ervaringen en lessen, in

het verlangen dat jij er ook door geinspireerd

mag raken om je op jouw plek te verbinden
met anderen en je samen in te zetten om Gods
Koninkrijk zichtbaar te laten worden. Want de
hele Kerk is nodig om de hele stad te bereiken
met het hele evangelie. Daarbij hebben we
geleerd dat we daarin niet alles samen hoeven
doen, maar wel samen alles willen doen. De
hele missie van God voor onze stad gaan
herkennen en samen die missie vervullen.

/0 mogen we samen bouwen aan een “eco-
systeem”, een omgeving waarin God zelf zijn
zegen kan geven en leven kan laten groeien.
Veel aandacht geven wij aan getuigenissen,
grote en kleine verhalen over wat God doet

in onze tijd. Om zo bij elkaar ons geloof te
versterken dat God ook in deze tijd onze stad
niet vergeten is. Dat Hij werkt en zegent,
levens van mensen aanraakt en vernieuwt, de
samenleving rechtvaardiger, opener en mooier
maakt. En dat Hij daarbij ervoor kiest om Zijn
Kerk te gebruiken. Daarvoor willen wij graag
beschikbaar zijn.

- Hans Luttik

De droom van Hans:
“Dat we steeds meer
met alle kerken in

de stad de Kerk van
Haarlem worden die
samen het Koninkrijk
van God zichtbaar
zal maken.”




SAMEN GEROEPEN
ALS KERK VAN HAARLEM

In het boek Handelingen en o0.a. in de brieven
van Paulus zien we dat de kerk verbonden

is aan een stad. Dat lijkt misschien op het
eerste gezicht een voor de hand liggend en
niet zo'n relevant detail. Zelf zie ik dat anders.
Jezus hanteert in zijn gelijkenis van de koning
en de drachmen in Lucas 19 een bijzondere
beloning. De dienaar die goed had gehandeld
met het geld van de koning werd beloond. Hij
ontving het beheer over een aantal steden.

In de Bijbel is een stad een plek waar mensen
wonen en bij elkaar komen. Het is een plek
van bescherming en veiligheid. Het is ook een
plek van menselijke inspanning (Babel) en van
zonde en corruptie (Sodom).

Jezus vertelt in zijn gelijkenis dat de koning
het beheer geeft over steden aan zijn dienaar.
Wat ik geloof is dat wij, Kerk van Haarlem,
dienaren van Jezus, niet zomaar verbonden
zijn met een woonplaats.




Het is meer dan slechts een geografisch
gegeven! Jezus, de koning wil ons het beheer
geven over Haarlem, over Velserbroek en
Heemstede om er maar een aantal te noemen.
Nee, niet op het niveau van het bestuur dat
democratisch is aangesteld. Het beheer wat
Jezus geeft is van een totaal andere orde, het
is onderdeel van Zijn koninkrijk. We hebben
een geestelijk mandaat ontvangen dat we
mogen inzetten voor de vrede, veiligheid en
gezondheid van de inwoners van onze steden
en haar bestuurders. Een belangrijke sleutel
in deze is onze eenheid. Ja, samen vormen
wij de Kerk van Haarlem en toch zijn we zo
ontzettend verschillend.

Maar juist die verscheidenheid maakt ons
sterker, want in elk verschil schuilt een stukje
van de puzzel die Haarlem nodig heeft. Of het
nu gaat om het bieden van hulp aan degenen
die het nodig hebben, het delen van hoop

in tijden van onzekerheid, het streven naar
rechtvaardigheid en vrede of het uitstrekken
naar bovennatuurlijke wonderen en tekenen.
We hebben elkaar nodig om samen het beheer
over onze steden uit te voeren.

Laten we onze veelkleurigheid koesteren, onze
verschillen vieren en samenwerken om onze
stad te dienen.

- Walfried Giltjes
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MENSEN IN HET NETWERK

Arjo Barth

“Mijn verlangen voor de stad is: dat we steeds meer
gaan lijken op de kerk, net nadat de Heilige Geest was
uitgestort: ‘Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze
deelden alles wat ze hadden (...) Vol vreugde aten ze
samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden
God, en het hele volk had veel waardering voor hen.
Elke dag kwamen er meer mensen bij die door

God gered waren.’ - Handelingen 2.

In oktober 2008 werd ik aangenomen als teamleider
bij Youth for Christ in Haarlem om YfC in Haarlem te
starten. Nu leid ik het interkerkelijk gebedswerk door
middel van het Huis van Gebed, zit ik in het visieteam
van Geloven in de Stad en ben ik betrokken in de
organisatierol bij activiteiten als de #MPACT conferentie en
de kerstmissie.”

Daniél van Beek

“Het Open Huis is een bonte verzameling van mensen uit allerlei landen,
culturen, leeftijden, achtergronden en sociale lagen. Enorm boeiend
vind ik het om mensen steeds beter te leren kennen, te leren van hun
ervaringen, samen Jezus te volgen en om de liefde en hartelijkheid te
ervaren onderling en voor Schalkwijk.”



Renate Quispel

“Sinds een kleine vier jaar pak ik tijdens de bestuursvergadering van
Geloven in de Stad de voorzittershamer op. In de jaren daarvoor heb ik
me altijd betrokken gevoeld. Mijn eerste kennismaking was Sonrise, de

voorloper van #IMPACT. We vinden elkaar omdat we geloven dat de hele
Kerk nodig is om de hele stad te bereiken met het hele evangelie.”

Rob Elbers

“Mijn droom is om Jezus te reflecteren in alles wat
we doen. Hij doet de rest.

Samen met mijn vrouw Yvonne leid ik de
Evangelische Rafaelgemeenschap Nehemia in
Heemstede. Toen de deelnemersraad plaats
maakte voor verschillende platformen, wilde ik
graag blijven deelnemen aan 'het interkerkelijke’
en heb ik mijn plaats gevonden in het diaconale
platform. Mijn visie is dat als we met meer zijn, we
ook meer kunnen doen.”



KERK VAN HAARLEM:




DE PLATTEGROND
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VERHALEN VAN HOOP

God is aan het werk in de stad Haarlem we God hebben ervaren of God aan het werk
en omgeving. Soms is dat heel zichtbaar; hebben gezien. Er zit kracht in een getuigenis.
bijvoorbeeld in een belijdenis- of doopdienst We eren God door te delen over Zijn goedheid
op zondag. Soms is het helemaal niet in ons leven en we verspreiden Zijn liefde. Een
zichtbaar en zien we alleen de gebrokenheid getuigenis is voor de één een bemoediging,
om ons heen. Daarom willen we elkaar voor een ander een profetie. Door te delen
bemoedigen, elkaars geloof (op)bouwen en waar we God ervaren wordt zichtbaar dat God
versterken, door met elkaar te delen waar aan het werk is. Vandaag, nu en nog altijd.
Monique

[ ]

“In je relatie met Jezus hoef je je gebrokenheid en alle gebrokenheid van de wereld
niet meer alleen te dragen. Het is alsof je samen een zware boodschappentas draagt.
Beiden een hendel.”

Na een turbulente tijd in haar leven is Monique werkzaam in de koffiebar van
Stichting Ontmoeting in Schalkwijk. Op een dag zei Anja: "Ik heb het gevoel
dat God met jou bezig is.” Ze vroeg of ze misschien voor Monique mocht
pbidden en dat was goed.

Monique is gaan zoeken naar die God waar Anja het over had. "Ik kwam tot

het besef dat God de hele weg naast mij heeft gewandeld. Hij was er al die

tijJd met een uitgestoken hand, maar ik had die niet gepakt. Hij is zo trouw
geweest, Hij heeft nooit Zijn rug naar mij toegekeerd.”

Monique is de Alpha-cursus gaan doen en heeft daarna de belijdeniscursus

gevolgd. Afgelopen jaar is Monique gedoopt in Het Open Huis in Schalkwijk.




Bram

“lk hoop echt dat alles wat we doen, alleen maar naar Jezus wijst.”

Het Urker echtpaar Bram en Aline Kramer had een caravanplaats op
een camping vlakbij Haarlem en bezocht op de zondag kerkdiensten in
Haarlem. "Op een zondag hadden ze samen gebeden: ‘geef ons een
aanwijzing wat we kunnen doen’. En diezelfde ochtend hoorden ze een
preek over ‘kom uit je zoutvat, ga ergens naar toe waar je als zout kunt
zijn.” Vanaf dag één hebben we contacten met de buurt, we organiseren
buurtmaaltijden bij ons thuis en we hebben zo’'n bibliotheekhuisje voor
de deur waar je ook makkelijk een praatje maakt. Laatst begon er een
buurvrouw die voor het eerst bij ons at na het gebed te huilen, het bleek
dat ze voor het eerst in jaren het gevoel had dat ze ergens bij hoorde.
Voor ons lijkt het niks en is het heel gewoon, voor die ander betekent het
een wereld van verschil.”




VERHALEN

Het team met betrokken gemeenteleden uit
verschillende kerken komt op regelmatige basis
bij elkaar om te bespreken welke getuigenissen
er zijn binnengekomen. Soms hebben we zelf
ergens een naam of verhaal opgepikt en soms
worden ze ingestuurd. We bespreken dan wie
welke getuigenis gaat opvolgen. Soms is dat
een interview bij iemand thuis, via de telefoon
of op een andere manier. Het schrijven van
deze getuigenissen zijn echt cadeautjes. Het

is zo bijzonder om iemand te spreken over zijn
ervaring met onze God! Soms zijn het hele
kleine dagelijkse dingen, soms is het een grote
ervaring. ledere keer hoor je iets van wat God
heeft gedaan in iemands leven.Een verhaal delen
is als het opslaan van een moment waar je je

“Tijdens de #IMPACT Conferentie nam ik
deel in het organisatieteam en ondanks
het harde werken, merkte ik een soort
onverklaarbare warmte en eenheid.”

- Roy Romans

VAN HOOP

aan vast kan houden als het tegenzit. Het bouwt
je geloof op. Een getuigenis kan iets kleins zijn,
maar het blijft altijd een kwetsbare gebeurtenis
waarin God in je leven is verschenen. Dat jij dat
moment deelt, raakt het hart van degene die het
leest of ernaar luistert. Het kan de eerste keer
zijn dat iemand in aanraking komt met Jezus.
Het kan zijn dat iemand al jarenlang christen

is, maar jouw boodschap net nodig had om te
horen. Het kan zijn dat iemand al heel lang op
een wonder wacht en bemoedigd wordt dat God
nog steeds deze wonderen doet — omdat jij het
in jouw verhaal deelt. Woorden hebben kracht
en zijn een middel om onze God te eren en
aanbidden.

- Amarins Nusselder - Van der Meulen

De droom van Amarins: “Dat we als kerken de
afthankelijkheid van God mogen ervaren en Hem alle
eer geven voor de dingen die Hij doet in onze levens.”



Ze voelen zich beiden geen ‘echte bidders’,
daar moet je toch gedisciplineerd voor zijn

en alles op orde hebben? Toch zijn Anne-
Lise en Arjo samen gestart met een Huis van
Gebed. Een paar jaar geleden kregen zij los
van elkaar het verlangen voor een Huis van
Gebed, terwijl ze daar beiden helemaal niet
mee bezig waren.

Arjo: "Ik volgde een bidden-en-vasten-
conferentie en had daar het idee dat God
tegen me zei dat ik een Huis van Gebed
mocht starten, terwijl ik helemaal niet wist wat
dat was. Toen ik deze ideeén met anderen
deelde kwamen wij op elkaars pad en zijn we
dit gestart. Het bijzondere is dat er in Haarlem
al dertig jaar gebeden wordt voor een Huis

van Gebed. We voelen echt dat we op de
schouders van de christenen in Haarlem
staan.” Anne-Lise: "Wat het Huis van Gebed
mij persoonlijk brengt, is dat het mij hoop
geeft. Het bemoedigt mij in mijn geloof. Het
gaat erom of je beschikbaar wil zijn en wil
dienen, dat is genoeg.”

Huis van Gebed komt elke woensdagochtend
fysiek samen en op donderdagavond

online. Daarnaast worden er een aantal

keer per jaar interkerkelijke gebed events
georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op
huisvangebedhaarlem.nl



Met #IMPACT willen we het jongerenwerk,
dat al in jouw kerk gebeurt, ondersteunen
en aanvullen. Want dat blijkt nodig: er is
geen kerk, gemeente in de regio die alles
kan aanbieden waar jongeren behoefte
aan hebben. Maar samen kunnen we dat
wel. Het is ons verlangen om een verschil
te maken in de levens van mensen om
ons heen, om impact te hebben. Dit doen
we op verschillende manieren en op
verschillende plekken — met toffe events,
conferenties, trainingen, Alpha Youth,
outreaches, alles vanuit een en dezelfde
liefde voor onze God.

“lk ontdekte in de 4de klas van

de middelbare school dat een
klasgenoot christen was en naar
een andere kerk ging. Sindsdien
hadden we hele leuke gesprekken.
Had ik dat maar eerder geweten,
dacht ik toen.”

- Jongen die meedeed aan
#IMPACT



Onze visie op jongerenwerk

Onderzoekers Orthberg en Barton De 7 'pathways":
hebben zeven manieren beschreven
waarop jongeren zich kunnen
ontwikkelen in hun geloof. Voor
iedere jongere is de manier die Dienend Geloof is anderen helpen

bij hem past anders, waardoor je Stilte Geloof is op God gericht zijn
eigenlijk alle verschillende wegen
zou moeten kunnen aanbieden.
Elke kerk kan dat simpelweg niet, Schepping  Geloof is verwondering
maar samen kunnen we dat wel. Aanbidding Geloof is dankzegging

- Jurrin Reckers

Relationeel  Geloof beleef je samen

Intellectueel Geloof onderzoek je

Activisme Geloof biedt een leidraad

Omgevingsvormen

Daarnaast zijn er vier omgevingsvormen waar de jongeren geprikkeld zouden moeten
worden om hun geloof te beleven. Voor elke vorm is er een ander aspect waarop zij hun
geloof ontwikkelen. Ook hiervoor geldt dat het lastig is om met je eigen kerk al deze ruimtes
aan te bieden, maar door samen te werken, verschillende dingen te organiseren en elkaar
daarbij te ondersteunen is dat toch mogelijk. De verschillende omgevingsvormen zijn:

Public Space (50+) Inspiratie
Social Space (12-50) Samenwerking
Personal Space (4-12) Herkenning
Intimate Space (2-4) Vorming

De droom van Jurrin: “een beweging van jongeren
die geinspireerd door God in het leven staan en
daarmee ook anderen positief beinvloeden.”
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MENSEN IN HET NETWERK

Frank Bouwens

“Opnieuw zoeken vele vreemdelingen en viuchtelingen een onderkomen in Haarlem en
omstreken. Ditmaal zijn zij voor het merendeel Engelstalig. Wij geloven dat onze Heer Jezus
iedereen in deze mooie stad wil bereiken met Zijn evangelie. We geloven ook dat Hij “the
Meeting Place International Church” in het leven geroepen heeft om ook de vreemdeling in
Haarlem Zijn liefde te tonen. Als deel van het Lichaam van Jezus willen wij niets liever dan hen
de weg wijzen naar onze Heer. Onze doelgroepen zijn dus expats, buitenlandse studenten,
Engelstalige migranten, samengestelde gezinnen met diverse nationaliteiten en Engels als
voertaal enz. enz. Onze erediensten zijn in het Engels, maar huisgroepen kunnen Nederlands-,
Spaans-, Frans- of anderstalig zijn, al naar gelang de behoefte.”

Arnold Vaandering

“lk hoop dat we binnen ons netwerk van Geloven in de Stad ons
herinneren wat Paulus ons in Romeinen 8 leert: En wij weten
dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

In de loop van de jaren ben ik bij heel veel projecten en
evenementen van Geloven in de Stad betrokken geweest. Sinds
we een kantoor in de Amsterdamstraat hebben, ben ik vooral
officemanager. Op dit moment ligt mijn aandacht verder bij de
website en bij het diaconaal platform. Mijn visie is dat onze
focus niet alleen ligt op wat we al (dan niet) bereikt hebben,
maar op wat we in gang gezet hebben. De één plant, de ander
begiet, weer een ander werkt, maar de uiteindelijke vrucht komt
van God.”



Gilbert Thera

“lk geloof dat we samen alles in huis hebben om onze hele stad en omgeving te bereiken
met het goede nieuws van Jezus. ledere kerk heeft iets unieks te brengen en wanneer we
samen optrekken in onze verscheidenheid, dan is - geloof ik - alles mogelijk.”

Myrna Bockhoudt

“Mijn droom is dat we als netwerk meer zichtbaar zullen zijn in de
stad. Dat de kerken steeds meer over de eigen muren durven te
kijken en bekend mogen staan als veilige bakens van licht en hoop.

Op dit moment ben ik bestuurslid, zit ik in het visieteam en

ben ik samen met Rob codérdinator van het onlangs opgezette
Diaconale Platform. Er is veel nood in de stad waar kerken zo
veel mogelijk op inspringen en hulp bieden. In het kader van
“samen kunnen we meer” zetten we in op verbinding tussen alle
diaconale werkers. Om elkaar te kunnen versterken en te inspireren.
We hebben een prachtige boodschap om mensen mee te bemoedigen,
daar hoeven we ons niet voor te schamen.”

Marco Hofland

“Mijn verlangen is dat er opnieuw mensen aangeraakt en veranderd worden
door Gods Geest en zo volgelingen van Jezus worden.”



VISIE VOOR DE KERK

De hele Kerk, het hele evangelie, de hele stad

Als netwerk Geloven in de Stad willen we steunen waar de ander kwetsbaar is en elkaars
samenwerken als één kerk voor Gods missie: lasten te verlichten. We zijn bereid zaken los
het zichtbaar maken van Zijn Koninkrijk in de te laten die Gods missie en Koninkrijk in de
stad door de Heilige Geest, door Zijn liefde weg kunnen staan. We willen dit doen onder

te laten zien en Zijn boodschap van liefde moedig leiderschap en vanuit een afthankelijke
en waarheid te laten horen. We willen daarbij relatie met God, onze Vader, omdat wij geloven
onze veelkleurige eenheid vieren en gebruiken in de stad en in Zijn zegen voor de stad en

om elkaar te helpen en versterken, elkaar te haar mensen.

Wat ons kenmerkt

® We hebben onze focus op Gods missie

We laten God en Gods Koninkrijk zien en horen. Vrede brengen, liefde zichtbaar maken,
heilzaam aanwezig zijn, hoop bieden, rechtvaardigheid brengen.

® We zijn gericht op relaties
Dat blijkt uit trouw, respect, betrokkenheid, vieren, plezier en verbondenheid.

® We zijn veelkleurig

Er is ruimte voor verschillen; het mag schuren; we aanvaarden elkaar en omarmen onze
diversiteit. Samen vertegenwoordigen we de creativiteit van Gods schepping. ledereen
telt mee en iedereen doet mee, met ieders gaven en talenten.

® We zijn dynamisch

We zijn gericht op leven en willen zien dat mensen tot bloei komen. We willen niet
alleen praten maar juist ook doen, we zijn steeds in beweging, we zijn actief en we zijn
ondernemend. We zijn hoopvol, vernieuwend en creatief. We doen niet alles samen,
maar wel samen alles.



WAT ONS VERLANGEN IS

De voorgangers en vertegenwoordigers van de kerken in Haarlem en omgeving
hebben een aantal speerpunten benoemd om tot 2025 concreet mee aan de slag
te gaan om Gods missie voor de stad vorm te geven.

1. Missionaire roeping

In deze tijd, waarin veel mensen op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen, willen we ons heel
gericht inzetten om relaties aan te gaan en om mensen de kans te bieden Jezus te ontmoeten.

2. Jongerenwerk

We hebben een hart voor jongeren, binnen en buiten de kerk. Daarom zetten we ons samen voor hen
in zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien en elkaar en God kunnen ontmoeten,

waardoor Jezus impact kan hebben in hun leven en zij impact hebben voor de mensen om hen heen.

Daarnaast blijven we extra aandacht geven aan nog enkele focuspunten.

1. Pionieren
We zetten ons gezamenlijk in om nieuwe vormen van kerk-zijn te starten en verder te ontwikkelen.

2. Gebed

We geloven dat gebed — gezamenlijk of verspreid in de stad — van essentieel belang is. Daarom
blijven we ons de komende jaren inzetten voor momenten en plekken waar we elkaar stimuleren
in gebed.

3. Diaconaat

We kiezen ervoor om de komende jaren bij onze diaconale inzet ook steeds te kijken wat iedere
gemeente beter zelf kan doen of wat we juist beter samen kunnen doen. We kiezen ervoor te
versterken en te ondersteunen wat een ander oppakt.

4. Communicatie
We willen elkaars geloof versterken door elkaar te vertellen wat God doet in onze stad.



LUISTEREN NAAR VERHALEN
UIT HET NETWERK

In het netwerk gebeuren veel verschillende en mooie dingen.
Om een inkijkje te geven in de verschillende lagen waaruit het netwerk
bestaat, kun je vanaf nu naar verschillende podcastafleveringen luisteren.

Dat Haarlemmers, ook al kennen ze Jezus niet, wel onder de
invioed staan van de principes en kracht van het Koninkrijk.

Geloven )
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